
Zondag 1 december 
 
Op onze laatste zondagavond hier in Arapoti komen we 
om zes uur bij elkaar in de hal van de kerk. We drinken er 
koffie/thee en er staat een lange tafel met lekkers klaar. 
Het bijzondere hier is dat we in het hal van de kerk 

samenkomen, 
daar houd ik in 
de openlucht 
een inleiding 
met beelden 
over Taizé.  
Nadat de klokken zijn geluid 
mag iedereen met een 
lichtje de kerk inlopen. Daar 
houden we de Taizėdienst.  
 
Na afloop worden er heel 
veel woorden van dank over 
en weer uitgesproken. Lieve 
mensen van de Igreja 
Evangelica Reformada 
Arapoti… wat hebben wij 
een goede tijd hier gehad bij 
jullie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik stel voor af te sluiten met een typerend beeld. In 
totaal ben ik hier de afgelopen drie maanden vele 
keren voorgegaan. Henk heeft ervoor gezorgd dat 
we vele deuren hebben kunnen openen en dat we 

op veel plaatsen welkom zijn geweest. We hebben heel veel mensen bezocht. Daarom lijkt 
me dit een mooie afsluiting van ons verblijf van drie maanden in de Nederlandse kolonie van 
Arapoti! 
 

Een laatste groet en oant sjen in Nederland,   
Henk en Foekje-Fleur 


