Woensdag, 20 november
Voor we teruggaan naar Nederland moeten we toch echt een dagje met Pieter en Teuni op
stap. Onze dag begint al om 9.00 uur ’s morgens. Eerst koffie en daarna stappen we in de
grote witte cabinet (truck) van de
Elgersma’s en rijden door woeste
natuurgebieden, richting de berg, op
een hoogte van zo’n 860 meter. Wat
een belevenis! Hier zouden Henk en ik
samen never nooit gekomen zijn met
ons VW-tje-GOL.

Vanaf de berg in het dal de ‘nieuwe’ grond van Ronald

b

Zoon Ronald en Pieter; op de achtergrnd Foe

-

kje-Fleur en Teuni

Hier bezoeken we een gebied waar ze bezig zijn
land aan te maken zodat de veestapel van
vleeskoeien kan worden uitgebreid. Daarvoor
moet rekening gehouden worden met het water
dat van boven komt, opdat de grond niet gaat
schuiven. Je moet dan toch wel een slimme boer
zijn met inzicht. Wij hebben hier in Brasil geleerd
dat het vooral gaat om en aansturen.
Een boer  “HEFTES ’
die goed
met
zijn/haar
personeel
omgaat,
kan hier
heel wat
bereiken.

De werknemers, soms echte cowboys,
zorgen voor het inenten van de
(vlees)koeien en begeleiden ze daarna
weer naar de weilanden om er te grazen.
Zo’n kudde bestaat in de regel uit
ongeveer veertig koeien en een stier.
Hier op de foto de stier, met een
parmantige bult op de rug. De koeien zijn
slanker en iets kleiner. Ze geven alleen
melk aan de kalfjes; hun vlees is geliefd
bij de Brazilianen.




