
 
Maandag, 18 nov. 

Vanmiddag heb ik samen met Charlotte in de 
keuken gestaan. “Jouw koeken zijn overheerlijk”, 
zo merkte ik eens op. En nu had ze mij gewoon 
het recept kunnen meegeven, maar het is 
natuurlijk veel fijner, als we samen zo’n koek  

 
 
 
 
 
gaan bakken.... en dat hebben we gedaan. Wat heb 
ik toch veel praktische ideeën opgedaan!   
In Nederland krijgt onze visite straks alleen maar 
meer zelfgebakken koek, koekjes en cake.  
Braziliaans recept!  
En niet te vergeten de heerlijke Braziliaanse ‘pão de 
queijo’s’ (kaasbroodjes) natuurlijk. 
 

 
Dinsdag, 19 nov. 

Vanavond zijn we uit eten geweest met 
de familie Berendsen naar ‘het 
restaurant van Harmina’. Zo hebben we 
tot-en-met vanavond het restaurant 
genoemd. 
We weten 
nu dat het 
‘Skinão’ 
heet en 
dat je er ’s 
avonds 
heerlijk en 
gezellig 

kunt eten. Willemieke durft het aan en bestelt een 
‘caipirinha’.  Wat zeg je Willemieke? “Gostoso!” 
 


