
Vrijdag, zaterdag en zondag, 15-17 nov. 
Omdat ik een vrij weekend heb, 
stappen we in de auto en rijden naar 
Curitiba, zo’n 250 km. van Arapoti. 
Curitiba is een heerlijke stad: schoon, 
mooie winkelcentra, prettige 
woonwijken en mooie musea. Het 
mooiste museum hier is in onze ogen 
toch wel het bouwwerk van de 
Braziliaanse architect Oscar Niemeyer.   

Net als in 2015 slapen we in het Bristol-hotel. Dit hotel 
ligt niet alleen dicht bij het centrum, maar ook nog eens 
tegenover een groot winkelcentrum, waar we ‘s avonds 
gezellig kunnen eten. Het winkelcentrum is al volop in 
kerstsfeer als we aankomen. En dan te bedenken dat dit 
weekend in Nederland Sinterklaas nog moet aankomen.  

 
Op zaterdagmorgen nemen we een 
toeristische hop-on-hop-of-bus door de 
stad. Dit is handig, want je kunt bij 
bezienswaardige plekken uitstappen en 
ook weer opstappen. Op advies van 

vrienden uit de kolonie stappen we eerst uit bij 
Mercado Municipal. Dit is een grote markthal 
speciaal gericht op voeding. Je vindt er niet 
alleen de heerlijkste vruchten en groenten, 
maar ook een keur aan bonen, rijst en kruiden. 
Erg gezellig.  

 



Curitiba is ook een studentenstad. Veel jongeren 
uit de kolonies studeren er. Ouders huren of kopen 
er een flat, zodat hun kinderen in een veilige 
omgeving kunnen studeren. Het mooie van Curitiba 
is dat het busvervoer er uitstekend geregeld is. De 
bushalte bestaat hier uit een grote ronde 
glasturbine waarin je op de bus kunt wachten.  
 
 


