
Dinsdag, 29 oktober 
Onze afspraak is om na het ontbijt, om negen uur in de lobby te zijn. Dan maken we een 
rondrit van vier uur door de stad met een gids die ons op de bezienswaardigheden kan 
wijzen. Hier en daar krijgen we de gelegenheid even de bus te verlaten.   

We stappen één van de vier oudste kerken 
van Sao Paulo binnen. Deze kerk doet mij 
denken aan de Sixtijnse kapel in Rome. Het is 
de Ordem Terceira de São Francisco. De 
pastor stapt rond om even een kort gesprek 

aan te gaan en hier en daar een kruisje op het 
voorhoofd te plaatsen. Dit alles gebeurt in de 
vleugel waar geknield wordt voor Maria. Het 
ontroert mij te zien dat knielen, biechten en 
de zegen ontvangen in dit land net zo gewoon is als een dagelijkse maaltijd. 
Zo ook stoppen we bij een zeer luxe hotel, waar we door de lobby lopen en met de lift naar 
de bovenste etage gaan. Vanaf 
een dakterras op enorme 
hoogte zien we, tussen de 
cactussen door, rondom Sao 
Paulo liggen.  

 


