
Vanaf het dakterras van het luxe hotel 
zie je Sao Paulo, zoals het in de 
reisgidsen wordt beschreven: een 
woestijn van beton. Maar, als je weer 

op de  begane grond bent, zie je 
overal om je heen veel groen. 
We rijden door het park Ibirapuera, 
waar het Auditorio staat dat 
ontworpen is door de beroemde 
Braziliaanse architect Oscar Niemeyer. 

Eveneens bezoeken we een 
markthal waar, alles gericht is op 
voedsel: volop vis, vlees, kruiden 
en groeten. Waar ik mij aan 
verlekker is het heerlijke fruit dat 
er ligt uitgestald.  

Ik koop er een grote tros heerlijke druiven waar 
we met elkaar van genieten. 
 
Rond 13.30 uur drinken we 
koffie en eten een broodje op 
de 26e etage van de eerste 
wolkenkrabber (1929) in Zuid 
Amerika. Dit bouwwerk is 
genoemd naar de Italiaanse 
eigenaar Guiseppe Martinelli.  
 
Wat me opvalt, is dat veel 
eetgelegenheden hier in Brasil 
‘kaal’ zijn. Aan de inrichting 
wordt meestal weinig aandacht  
besteed. Het gaat hier om het  
eten! 


