
Maandag, 28 oktober 
Acht uur vanmorgen melden we ons bij de kerk. Daar staat het 
busje van busmaatschappij ‘Van Houten’ al klaar als wij rond tien 
voor acht het Centrum oprijden. 

Marten en Anne Sibma zijn de eersten, daarna volgen 
de anderen. We hebben een groep van tien personen 
bereid gevonden met ons een vierdaagse reis naar 
Sao Paulo te maken. Voor velen in Arapoti is Sao 
Paulo 

enkel de stad waar vandaan ze vliegen en dan 
blijft de stad zelf onbekend. Ons plan is 
uitstapjes te maken in en rond deze 
wereldstad van zo’n 20 miljoen inwoners, als 
je voorsteden erbij rekent. Sao Paulo ligt 
ongeveer 450 km van Arapoti.   
We doen eerst een Posto aan (een mega-
restaurant bij een pompstation) voor de koffie 
en rond twee uur nog eens weer eentje voor 
een warme maaltijd. 
 
Rond vier uur in de middag rijden we de voorsteden van Sao Paulo binnen. Ons plan is daar 
nog naar ‘Embu das Artes’  een kunstenaarsdorp te gaan voor we richting hotel gaan, maar 
bij aankomst zijn de luiken allemaal dicht. Op maandag gesloten, zoals de musea? Jammer!  

Dus rijden we direct maar richting het hotel. Daar 
hebben we nu nog even de tijd de omgeving te 
verkennen. We zitten in hartje Sao Paulo, middenin het 
handelscentrum, waar het een drukte van belang is. Hier 
wordt 
gewerkt! Sao 
Paulo wordt 
ook wel de 
economische 
motor van 
Brazilië 
genoemd. Het 
is de stad van 
de 

immigranten. Van overal ter wereld kwamen ze. 
Als je Sao Paulo vergelijkt met Rio de Janeiro, dan 
zou je kunnen zeggen dat zij niet de onbezonnen 
en mondaine sfeer van Rio heeft. Sao Paulo is de 
plek waar je, door de handen uit de mouwen te 
steken en aan te pakken, een beter leven kunt 
opbouwen.  


