
Woensdag, 16 oktober 
Ieder jaar wordt er in oktober vrouwendag 
gehouden. Dit gaat uit van de kerken en wordt 
wisselend in Arapoti, Carambeï of Castrolanda 
gehouden. Vier jaar geleden hadden we de 
vrouwendag in Arapoti, dit jaar is de 
Vrouwendag in Castrolanda. 
Het is dit jaar al de 67e keer dat dit wordt 
georganiseerd. Net als in 2015, sta ik ook nu 
weer te kijken hoeveel vrouwen hieraan 
deelnemen. Opvallend is ook dat het veel 
familieleden van elkaar zijn: zussen, 
schoonzussen, tantes en nichten die elkaar hier 
ontmoeten.  
Het programma in Castrolanda staat geheel in 
het teken van het Jodendom. We worden 
ontvangen met een hartelijke Braziliaanse 
‘abrasso’ (omarming) en de Joodse groet 
‘Shalom’. We krijgen allemaal een naamkaartje met een Joods herkenningsteken: ik krijg 
een kaartje met een menorah opgespeld. 

Wat een gezelligheid! In de molenzaal staan 
lange tafels klaar met een uitgebreide keus aan 

Joodse gerechten, zoals: Joodse appeltaart, 
matzes, Jodenkoeken, gevlochten shallah 
brood, enz. enz. Op de tafels staan 
schikkingen met overheerlijk fruit: 
druiven, verse vijgen, dadels, olijven en wat al niet meer. Wat een verrassend en 
liefdevol onthaal en wat een organisatie!  
Pr. Roberto Verburg en zijn vrouw Alisha, die een deel van haar studietijd in Israël heeft 
gewoond, verzorgen de ochtendlezingen. ‘s Middag worden we uitgenodigd voor de 
musical van Ester, waarin het Joodse Poerim-feest aan de orde komt.   
Tijdens de terugreis in de bus naar Arapoti, raken we niet uitgepraat over de prachtige 
dag die we hebben gehad. Een pluim voor Castrolanda.  


