
Waar is God?            29 mei 2016 
(naar Ester)        
 
Een vreemd verhaal, dat verhaal van Ester.  Het staat in de Bijbel, maar nergens wordt God 
genoemd. Past zo’n verhaal dan wel in de Bijbel? Als je niets over God hoort, niets van Hem 
ziet, als zijn Naam niet wordt genoemd, is Hij er dan wel bij? 

Dit vroeg een jonge moeder mij ook. Ze zei: 
“Zeg eens eerlijk, kunt u hierin de hand van 
God zien?”  
De vrouw tegenover mij keek mij 
indringend aan. Ik begreep dat ze een 
antwoord van mij verwachtte. 
Er viel even een korte stilte tussen ons...  
Ze had mij verteld van haar baan die op 
zo’n akelige, ja eigenlijk valse wijze, was 
stopgezet. Terwijl God in haar leven juist 
altijd zo centraal had gestaan. Ook toen ze 
deze baan kreeg aangeboden. Toen waren 
ze haar hulp in de zorg zo nodig geweest.  
Ik keek haar aan en antwoordde: “In wat jij 
mij vertelt, zie ik Gods hand niet.” Om mijn 
woorden kracht bij te zetten, schudde ik 
mijn hoofd.  

De jonge vrouw keek langs mij heen. Ik zag dat er tranen over haar wangen rolden. 
-“Wat mij is aangedaan kan toch niet van God zijn?” herhaalde ze.  
Om dicht bij haar te blijven in haar verdriet, haalde ik mijn schouders op en maakte met mijn 
handen een moedeloos gebaar. Wat deze jonge vrouw eigenlijk riep, was: help mij toch 
alsjeblieft. De vraag die ze aan mij wilde voorleggen, was: zeg mij waar God wel is.  
En laat het nu juist deze vraag zijn, waarop zij geen antwoord wilde horen. In ieder geval, nu 
nog niet. Haar voorstelling van God paste niet in dit onrecht waarin zij zich bevond.  Met 
andere woorden: God is voor haar verborgen. 
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